Beste Hans, we weten dat je probeert mee te luisteren en richt ik mijn toespraak tot jouw
persoonlijk,

Het valt ons zwaar om vanavond afscheid van je te nemen als een fractievoorzitter en raadslid die
zich voor 100% inzette. Vanaf 29 april 1986 zat je voor de SGP onafgebroken in de raad van
Goedereede. Eerst als wethouder en vanaf 21 november 1996 als raadslid. Daarnaast had je tal van
andere functies binnen en buiten de SGP. Voor de SGP konden we altijd een beroep op je doen en
met je bestuurlijke kwaliteiten voorzag je velen van advies. In de fractie hielt je vooral de hoofdlijn in
de gaten. De fractieleden liet je vrij om in de commissies en in de raad op hun eigen wijze de
standpunten te verwoorden. Als fractie zijn we je dan ook veel dank verschuldigd voor het vele werk
wat je (vooral achter de schermen) verzette. De gemeenteraadsvergadering had altijd voorrang bij
je. Zo was het een aantal jaren geleden, dat je ‘s middags bij het Waterschap misstapte op de trap
waardoor je nog die middag in het gips belandde. Vervolgens liet je, zonder eerst naar huis te gaan,
je afzetten bij het gemeentehuis om daar de raadsvergadering bij te wonen.

Een aantal onderwerpen hadden speciaal je aandacht. Een daarvan was de archeologie. Als amateur
archeoloog was je dan ook verbonden aan de Motte en je maakte menig fractielid een warm
pleitbezorger voor ons cultureel erfgoed.

Ook een aangelegen onderwerp was de herindeling. Als woordvoerder van dit dossier wist je welke
gevaren de gemeente Goedereede liep, zeker als het om principiéle punten ging.

Dank namens de fractie, als ook vanuit de SGP Kiesvereniging en alle andere geledingen van de SGP
waarbij je betrokken was, voor je inzet op allerlei terrein.

Ook dank aan je vrouw Mieneke, en kinderen hier aanwezig: Willeke & Dimmen, Martine en
Jacomine, die je veelal moesten missen als er weer een vergadering was, want het was niet alleen de
SGP, waarvoor je je inzette, maar ook in tal van andere (maatschappelijke) organisaties als bijv. het
Rode Kruis en niet te vergeten het Waterschap. Vanaf deze plaats wensen we je, evenals je vrouw,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Het is gebruikelijk dat we als fractie bij een afscheid een kado geven. Het was voor ons niet makkelijk
om in deze situatie iets passend te vinden. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een serie van 5
boekjes met uitspraken vanuit de Bijbel en Kerkvaders. De titels van deze boekjes zijn passend bij de
traditie van de SGP en zijn getiteld: Wijsheid, Waarheid, Toevlucht, Genade en Licht.

¢  Wijsheid is nodig om in het leven te staan

*  Waarheid om recht te doen aan allen

e Toevlucht dienen we te nemen bij God onze Schepper en
e Genade is te verkrijgen, opdat we Het

e Licht zullen ontvangen.

In de brief die je onlangs scheef aan de gemeenteraad gaf je aan, wat de drijfveer was om
gemeenteraadslid te zijn. Je ervaarde het als een roeping. En een roeping voor een SGP-er weegt
zwaar. De Overheid is immers een dienaresse van God, en de samenleving als zodanig inrichten is
hieraan inherent.



Steeds was er het besef dat de SGP een boodschap heeft voor de samenleving. Een Boodschap (met
een hoofdletter) die op tal van terreinen van toepassing is. En dan ging het niet alleen om de zondag
en de heiliging van die dag, maar ook het feit dat de samenleving en overheid, oog voor elkaar dient
te hebben.

Ik herinner me nog dat we, in het kader van de nationale leesactie Nederland leest, via de gemeente
het boekje “Dubbelspel’ kregen overhandigd. In dat boek stond een moraal die haaks staat op de
levenswijze zoals God die van ons vraagt. Het was toen jouw initiatief om daar iets tegenover te
stellen. Alle raadsleden kregen toen van de SGP-fractie de beknopte versie van Bunyans
"Christenreis naar de eeuwigheid” aangeboden. ‘Een boek dat waarde heeft voor de tijd dat we hier
op aarde zijn en waarde heeft voor de eeuwigheid’.

Soli Deo Gloria, God alleen de eer. Dat is je adagium. Dan past het ook aan ons om niet te eindigen in
de eer van mensen, maar in die van de Schepper van hemel en aarde, Die je de kracht en wijsheid
verleende om dit werk te mogen doen. In de gesprekken die we de laatste tijd met elkaar hebben
gevoerd kwam dat ook steeds naar voren, waarin je Gods nabijheid mocht ervaren. Ik wil deze
toespraak dan ook eindigen met een dichtregel uit de Bijbel, het Woord van God:

Zalig hij, die in dit leven

Jacobs God ter hulpe heeft;

Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,

Vestigt op den HEER’, zijn God.

Toespraak P.C. Grinwis, namens de SGP-fractie Goedereede



